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WANDELEN LANGS
DE LANGE JAAP

Kijk voor meer wandelverhalen op Westphil Wandelt.



https://www.westphil.nl/wplive/westphil-wandelt/

Lange Jaaproute (groen)

Lange Jaap in de hoofdrol

Op zaterdag 4 januari is het druilerig weer, maar volgens Weeronline wordt het in Den
Helder een prachtige dag. Gelukkig heeft Wandelnetwerk Noord-Holland meerdere
wandelingen in deze regio, want we hebben er al eens eerder een ommetje gelopen. Deze
keer wandelen we een heel lang stuk langs de Waddenzee en hebben we vanaf alle
kanten uitzicht op de mooie vuurtoren Lange Jaap. We zijn zo vroeg dat de vuurtoren nog

brandt en dat is een prachtig gezicht.

We zijn vroeg. Het vuurtorenlicht van Lange Jaap brandt nog.

Lange Jaap werd in 1878 in gebruik genomen. De vuurtoren kreeg in 1988 de status van
rijksmonument. Het is de hoogste (63,45 meter) nog brandende vuurtoren van Nederland
en de hoogste gietijzeren toren van Europa. Jammer genoeg is Lange Jaap niet

opengesteld voor publiek. Wij zouden best de 284 traptreden willen beklimmen om boven

te genieten van het uitzicht.


https://wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/lange-jaaproute-groen/55899

Als we later op de dijk wandelen, kijken we meerdere keren achterom.

Fort Kijkduin

Als je de route start bij station Den Helder dan kom je niet langs Fort Kijkduin, maar je kan
wel een klein stukje verder doorlopen bij wandelkeuzepunt 29 om alsnog een bezoek te

brengen aan het fort.

Het fort is gebouwd in opdracht van Napoleon Bonaparte. Tegenwoordig is er een

museum gevestigd met een Noordzeeaquarium.



De ingang va Fort Kijkduin.
Wij starten de route bij het fort, omdat je hier gratis kan parkeren. Dat kan bij het station
ook, maar daar is een blauwe zone voor maximaal twee uur parkeren en dat is voor ons

veel te kort.

De Zeepromenade

Bij wandelkeuzepunt 29 wandelen we de grasdijk op om onze wandeling langs de zee te
beginnen. Af en toe wandelen we naar beneden om een kijkje te nemen bij de zee. Er is

hier geen strand, maar een verharde asfaltweg met basalt stenen langs het water.



Er staan heel eel bankjes om even te zitten en over zee te kijken.

We wandelen drie-en-een-halve kilometer afwisselend over de Zeepromenade en
bovenlangs de dijk. Je kunt nog verder langs deze weg wandelen, of fietsen, tot aan de

plek waar de boot naar Texel vertrekt.



Scholeksters aan de onderkant van de dijk.

Als we langs de zee lopen zien we heel veel vogels, waaronder scholeksters en
steenlopers. Er worden ook regelmatig zeehonden gespot, maar wij zien ze niet. |k ben

vanochtend voor het eerst sinds jaren mijn verrekijker vergeten dus het kan ook zijn dat
het daar aan ligt.



Schattig die steenlopers.

Ook zien we in de verte land. We vragen ons af of het Texel is, maar het is Noorderhaaks,
ook wel Razende Bol genoemd. Een onbewoond eilandje dat een hoogwaterviluchtplaats

is voor zeevogels en zeehonden.

Bovenlangs hebben we natuurlijk uitzicht over zee, maar ook op Fort Erfprins en in de
verte zien we nog steeds Lange Jaap. Toch vinden wij onderlangs wandelen het fijnst. Dus

wandelen we de dijk weer af richting het water.



Het lijkt zo wel een snelweg, maar het is hartstikke rustig.

Als we verder wandelen hebben we uitzicht op de vaargeul en zien we de boot naar Texel

varen. Het is nog best ver weg, maar met de telelens kun je de boot wat dichterbij halen.



De veerboot van Den Helder naar Texel.

Het Nationaal Monument voor het Reddingswezen

We genieten van de steeds veranderende lucht, maar twijfelen ook of we het vandaag wel
droog houden. Het laatst stuk wandelen we bovenlangs de dijk, omdat we willen weten

waar we langskomen.



We komen onder andere langs Fort Erfprins.

We wandelen een trapje op en zien daar tussen de huizen door het Nationaal Monument
voor het Reddingswezen. Dit is een gedenkteken voor helden van de zee. Het monument
bestaat uit een naald met beiaard en daaromheen een park met een borstbeeld van prins
Hendrik. Het is een rijksmonument, omdat het een gaaf bewaard voorbeeld is van een in

Amsterdamse School-stijl opgetrokken gedenkteken.
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Tussen de huizen vangen we een glimp op van het Nationaal Monument voor het Reddingswezen.

In de Tweede Wereldoorlog werden de 30 klokken van het monument door de Duitsers
opgeeist. Het schip waarmee de klokken over het IUsselmeer vervoerd werden zonk

echter, en na de oorlog werden de klokken teruggevonden en teruggeplaatst

Verderop ontdekken we nog een leuk torentje tussen de huizen. Het blijkt het oude

stadhuis van Den Helder te zijn.
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Achter de huizen zien we een mooi gebouw met een torentje. Het oude stadhu:s van Den Helder.

Eigenlijk willen we nog wel verder wandelen langs de zee, maar bij wandelkeuzepunt 12

moeten we de dijk verlaten.

Het centrum van Den Helder

We komen uit bij een parkeerterrein, waar het even zoeken is naar de pijlen, maar die
hebben we al snel gevonden. We passeren de Postbrug, die ook gebouwd is in de
Amsterdamse School-stijl. Adriaan heeft er echter geen foto van gemaakt, maar wel van

de Petrus en Pauluskerk aan de overkant van het water.



Geen foto van de brug, maar wel van de Petrus n auluskerk.

We vervolgen onze weg achter de groene pijlen aan en komen uit in een soort parkje met

een speeltuin, leuke bankjes en vele nestkastjes.

Ook wandelen we langs de “Gedenkplaats Joodse Slachtoffers”. Het
kunstwerk/gedenkteken is gebaseerd op Den Helder zoals het er in de Tweede
Wereldoorlog uitzag. Met gemetselde stenen zijn de contouren van de zeedijk
aangegeven. Achter deze zeedijk staan paaltjes die de plaatsen verbeelden waar vroeger

de huizen stonden van 188 vermoorde Helderse Joden.



Opiat zij niet vergeten worden
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Gedenkplats Joodse Slachtoffers. |
We wandelen het park weer uit en komen nu steeds meer richting het centrum van de

stad.

Den Helder is in de Tweede Wereldoorlog het meeste gebombardeerd van alle plaatsen in
Nederland. Vandaar dat je er niet veel mooie oude gebouwen vindt. De Nieuwe
Watertoren is daar een uitzondering op. Als wij de wandelroute hadden bedacht, waren we

bij het Julianaplein rechtdoor de groenstrook gewandeld, en niet er langs.



De Nieuwe Watertoren.

Fort Dirksz Admiraal

Wij zijn blij dat we niet bij het station zijn gestart, want nu kunnen we halverwege even
gebruikmaken van het toilet in het station. Daarna wandelen we weer verder achter de
groene pijlen aan. Een heel stuk langs het spoor en door een woonwijk. Niet het mooiste

gedeelte van de wandelroute en tot overmaat van ramp begint het ook nog te regenen.



We wandelen langs het liniepad, als je van bunkers en forten houdt dan moet je zeker verderop naar
boven wandelen.

We komen uit bij een bunker en als we de weg vervolgen zien we nog meer bunkers en
resten van een fort. Deze horen bij het Fort Dirksz Admiraal. Je kunt ook een trapje

oplopen om de bastion wat beter van dichtbij te bekijken.

Het fort werd gebouwd in 1811 als middelste fort in de Stelling van Den Helder om Fort

Oostoever en Fort Erfprins te beschermen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter gebruik gemaakt van het fort

door er een luchtdoelbatterij op te bouwen. Deze is nog compleet aanwezig.

Je kunt de Duitse bunkers bezoeken en op aanvraag is een rondleiding over het fort

mogelijk. Op eigen gelegenheid kun je wandelen, fietsen en varen op en rondom het fort.



Bijzonder zo’n fort in een woonwijk.

Weer terug naar Lange Jaap

We wandelen verder over het liniepad en passeren een kruispunt. We vervolgen onze weg
langs het water. Voor het ommetje van december 2020 wandelden we hier ook langs en ik
weet nog dat je onderlangs en bovenlangs kunt wandelen. We kiezen voor bovenlangs.

Het paadje is een beetje glibberig en heel smal, maar wij houden wel van een avontuur.
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Een overwoekerd sma en glibberig paadje.

Onderlangs kom je ook hier langs bunkers.

We komen uit bij een kruispunt dat we moeten oversteken. Nu vervolgen we onze weg
aan de andere kant van het water. Langs het water zijn een aantal steigers, maar er staat
op het moment niemand te vissen. Behalve een reiger dan. Natuurlijk maken we een
fotootje op €én van de steigers, want dat spiegelt altijd zo leuk. We zien ook een dodaars,

maar deze duikt zo vaak onder dat het Adriaan niet lukt om een foto te maken.



We slaan linksaf om een stukje langs de drukke Huisduinerweg te wandelen. Gelukkig

mogen we oversteken en wandelen we langs veldjes met paarden.
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Paarden in de modder.

Verderop zien we kuifeenden zwemmen in een grote regenplas. Ze denken zeker dat het

een vijver is.
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Kuifeenden zwemmen in een grote regenplas.

Rechts zien we Fort Erfprins alweer en links zien we Lange Jaap. We hebben een flinke
wind tegen, maar langzaam en gestaag komen we weer bij de vuurtoren uit. We zien een
veldje vol met meerkoeten, maar ook een wulp, die zien we niet zo vaak. Vanaf de

vuurtoren is het niet ver meer naar het parkeerterrein.



Fort Erfprins.

Inmiddels is Fort Kijkduin geopend en wandelen wij nog even de binnenplaats op. Als we
net in de auto zitten begint het keihard te hagelen. Wat een geluk dat we dat niet op onze

hoofden hebben gekregen.
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Een wulp.

Extra info

Zoek de verschillen met de foto van vanochtend.



Lange Jaaproute (groen)

Afstand: 8,76 km maar als je parkeert bij Fort Kijkduin 9,57 km.

De route start officieel bij het Startpunt Den-Helder Station, maar wij hebben gekozen voor

het Startpunt Fort Kijkduin. Vanaf daar wandelden we naar wandelkeuzepunt 29 en
volgden de groene pijlen naar wandelkeuzepunt 16, 12, 13, 14, 18, 17, 23 en 28. Daarna

is het nog een klein stukje terug naar de parkeerplaats.

Meer wandelen in Noord-Holland:

www.wandelnetwerknoordholland.nl



https://wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/lange-jaaproute-groen/55899
http://wandelnetwerknoordholland.nl
https://wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-fort-kijkduin/1304
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